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Nu geleerd, is straks gedaan...
door Arie van der Stoep

Wat ik wil?... Jezus zien! Nu en wanneer Hij terugkomt! Ik wil me niet bang laten maken door al

die eindtijdscenario’s over alles wat er in de wereld nog zál gaan gebeuren of kán gaan

gebeuren. Wat daar nu gaande is, is al erg genoeg!

Ik wil mijn ogen op Jezus richten (1) Dat heeft Hij ons aangeraden. (2) En dat geeft rust in alle

turbulentie. Als ik nu leer om dichtbij Hem te zijn, zal ik dat straks ook kunnen. Dan is Hij ook straks

mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. (3) Dan zal Hij mij ook straks door alles

heen helpen. (4)

Niet vol van onheilsboodschappen

Daarom wil ik nu meer van Hem ontvangen, meer bij Hem zijn en léren om dat te zijn. Ik wil nog meer

zijn tegenwoordigheid zoeken. (5) Als ik nu leer om in de nacht bij Hem te zijn, zal ik dat in de nacht die

komt (6), ook kunnen. Maar als Hij nu niet het middelpunt is van mijn denken, doen en geloven, ben ik

straks niet klaar voor de dingen die over de wereld zullen komen.

Daarom is het nú de tijd om over Jezus zelf te praten en om mijn aandacht op Hém te richten. (7) Hem

wil ik ontmoeten. Híj is mijn God en niet al die gedachten en leringen over dingen die komen of

kúnnen gaan komen. De Bijbel is niet vol van onheilsboodschappen, maar vol van Jezus.

Niet angst moet over mij regeren, maar Jezus. Bovendien... Hij heeft er recht op, om het centrum van

mijn leven te zijn! Hij is God!

Luisteren

En als er dan van alles op deze aarde bezig is te gebeuren, dan moeten we luisteren naar wat Jezus zelf

heeft gezegd. Niet: ‘Wees voortdurend daarmee bezig,’ maar: ... richt u op en heft uw hoofden omhoog,

want uw verlossing genaakt’ (= want dan weet je dat Ik eraan kom, om jullie te verlossen - AvdS). (2)

Wat ik wil? Jezus zien, Hem bewonderen, Hem liefhebben, zijn tegenwoordigheid zoeken. Want die heb

ik nodig. En straks nog meer! Nu geleerd, is straks gedaan...

Uit de Bijbel:

(1) Hebreeën 12:2a.

Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof.

(2) Lucas 21:28.

Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing

genaakt.

(3) Psalm 91:2.

Ik zeg tot de HEER: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.



(4) Matteüs 24:22.

En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden (= zou niemand de

eindstreep kunnen halen en voor eeuwig gered worden - AvdS); doch ter wille van de uitverkorenen

zullen die dagen worden ingekort.

(5) Psalm 42:9.

Des daags zal de HEER zijn goedertierenheid gebieden (= overdag zal Hij mij de kracht van zijn vergeving,

liefde en goedheid laten ervaren - AvdS), en des nachts zal zijn lied bij mij zijn (= en ‘s nachts zal Hij

maken dat ik kan zingen voor Hem - AvdS), een gebed tot de God van mijn leven.

(6) Johannes 9:4.

Wij moeten werken de werken van degene, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht,

waarin niemand werken kan.

(7) 2 Korintiërs 6:2.

... Hij zegt: ten tijde van het welbehagen heb Ik u verhoord en ten dage van het heil ben Ik u te hulp

gekomen; 

zie, nú is het de tijd van het welbehagen, zie, nú is het de dag van het heil.
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